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VOORBEREIDING
Woord van welkom door ouderling van dienst

Terwijl de tafelkaarsen worden aangestoken zingen we daarbij Lied 284
1: Christus, Gij zijt het licht in ons leven!

Levende vlam, doof niet meer uit,

want in uw licht zien wij elkaar.

Bemoediging en drempelgebed

o: Onze hulp is de Naam van de Heer

g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

o: Laten wij bidden: .................... door Jezus Christus onze Heer.

g: AMEN.

Aanvangslied 118: 3,4 en 8

3: 't Is beter bij de Heer te schuilen 4: Zij zwermden om mij heen als bijen,
dan dat men bouwt op man en macht. zij waren dreigend om mij heen.

't Is beter bij de Heer te schuilen In Gods naam brak ik door hun rijen,
dan dat men hulp van vorsten wacht. als strovuur sloeg ik hen uiteen.
Toen ik mij wenden kon noch keren, O vijand, die met felle stoten
omsloten door der volken ring, mij bijna hebt ten val gebracht,
doorbrak ik in de naam des Heren de Heer had tot mijn heil besloten,
de knellende omsingeling. Hij redde mij, Hij schonk mij kracht.
8: De steen, die door de tempelbouwers

verachtelijk was een plaats ontzegd,
werd tot verbazing der beschouwers
ten hoeksteen door God zelf gelegd.
Dit werk is door Gods alvermogen,
door ’s Heren hand alleen geschied.
Het is een wonder in onze ogen.

Wij zien het, maar doorgronden 't niet.

Groet:

vg:  De Heer zij met u.

g: Ook met u zij de Heer (gemeente gaat zitten)

Kyriégebed

Zingen: Lied 216:1,2en 3

1: Dit is een morgen als ooit de eerste, 2: Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
zingende vogels geven hem door. vochtige gaarde, geurig als toen.

Dank voor het zingen, dank voor de morgen, Dank voor gewassen, grassen en bomen,
beide ontspringen nieuw aan het woord. al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

3: Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,

licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Gebed bij de opening van het Woord
Kindermoment

Kinderlied: ‘We gaan voor even uit elkaar’
De kinderen gaan tijdens het naspel van dit lied naar de kindernevendienst



Schriftlezing Oude Testament: Jeremia 32:36-41

Zingen: Psalm 86:4,5en 7

4: Leer mij naar uw wil te handelen,
laat mij in uw waarheid wandelen.
Voeg geheel mijn hart tezaam
tot de vrees van uwe naam.
Heer mijn God, ik zal U loven,
heffen 't ganse hart naar boven.
Ja, uw naam en majesteit
loof ik tot in eeuwigheid.

7 Laat mij leven voor uw ogen,
sterk uw knecht door uw vermogen.
Maak Gijzelf voor hem vrij baan,
die U dient van jongs af aan.
Toon uw hulp mij door een teken,
dat mijn vijanden verbleken,
als zij zien dat Gij het zijt,
die mij troost en mij bevrijdt.

Schriftlezing Nieuwe Testament: Handelingen 11:19-30

Zingen: Lied 642: 1,7 en 8

1: Ik zeg het allen dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook staan of gaan.

8: 't Is feest, omdat Hij bij ons is,
de Heer die eeuwig leeft
en die in zijn verrijzenis
alles herschapen heeft.

Preek

Zingen: Lied 256 (drie keer in het Nederlands)
1: Blijf met uw genade bij ons,

Heer, onze God.

O, blijf met uw genade bij ons,

licht in het duister.

Dankgebed-voorbeden-stil gebed-Onze Vader

Mededelingen en collecten door de diaken
1¢ Stichting Mensenkinderen, 2° Kerkenwerk

Slotlied: Lied 423: 1,2 en 3

1: Nu wij wteengaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
ga met God!
Vaya con Dios en a Dieul!

3: Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
ga met God!
Vaya con Dios en a Dieul!

Heenzending en zegen

Het licht voor ons uit....

Gij zijt groot en zeer verheven,
Gij doet wonderen aan ons leven.
Gij zijt God, ja Gij alleen,
goedertieren om ons heen.

Heer, Gij hebt mij aangenomen,
mij weer tot het licht doen komen
uit de diepten van de dood.

Ja, uw goedheid is zeer groot.

Nu is op aard geen goede daad
meer tevergeefs gedaan,

want wat gij goed doet is als zaad,
dat heerlijk op zal gaan.

Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht voér hen uit!

Al onze vrienden wensen wij vrede:
ga met God!

Vaya con Dios en a Dieul!

Muziek



